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Beste tuinders en tuinsters, 

 

Vorig jaar was maart een hele natte periode, nu 

zitten we met droogte in april. Het is me wat, 

soms zit het ons tuinders niet mee. Maar 

volkstuinders trekken zich nergens wat van aan, 

ik zie volop drukte op de tuin. Er wordt gezaaid, 

gepoot en geploegd dat het een lieve lust is.  

 

Bovenstaande foto is genomen op De Domp. 

Daar ligt tot groot verdriet van iedereen nog 

steeds de baggerspecie naast de tuinen. “We zijn 

er mee bezig” ik hoor het mezelf zeggen. Maar 

het is echt waar. Als bestuur bellen we met de 

uitvoerder, met het ingenieursbureau, met de 

gemeente. De een schuift het naar de ander. De 

laatste berichten zijn dat het in mei opgeruimd 

wordt. Duimen en hopen, er zit niks anders op. 

 

Helaas waren er ook verdrietige berichten o.a. 

omdat onze vrijwilliger, oud bestuurslid en vast 

gezicht in de winkel Gerrit Koopmans overleed. 

Ook een aantal tuinders is nog steeds ziek, die 

wensen we natuurlijk heel veel beterschap.  

 

Ik hoop jullie te zien op onze eerste tuinbeurt van 

2025 op zaterdag 19 april. Zowel op De Domp 

als in de Noorderhoek. En ondertussen veel 

plezier op uw volkstuin. It sintsje skynt! 

 

Ingrid Wagenaar        Voorzitter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 19 april 1e tuinbeurt 2025 

 

We starten stipt om 9.00 uur bij het verenigings-

gebouw op de Noorderhoek daar wordt het werk 

verdeeld. Om 10.30 uur is er een koffiepauze en 

daarna om 12.30 uur sluiten we af met heerlijke 

soep en broodjes voor de harde werkers.  

 

Wat gaan we o.a. doen? 

• Borders bij gebouw opschonen 

• Kas schoonmaken en witten 

• Tegelpad opnieuw leggen langs gebouw 

• Schoonmaakwerkzaamheden servicepunt 

• Snoeihout afvoeren boomgaard Vak G 

• Greppels met de bosmaaier aanpakken 

• Tegels van Vak G naar voorterrein  

 

De Domp 

Tuinders op De Domp starten ook om 9.00 uur 

bij de ingang van de tuin. Koffie en soep met 

broodjes na afloop zijn om dezelfde tijd als op 

de Noorderhoek.  

Wat gaan we o.a. doen? 

• Snoeiwerk singels divers 

• Toiletgebouw voorjaarsschoonmaak 

• Verenigingsgebouwtje schoonmaken 

• Tegels verwijderen van de tuinen 

• Infokast schoonmaken 

• Randen van de paden afsteken 

 

Zelf gereedschap meenemen! 
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Welkom aan nieuwe tuinders en tuinsters 

Zowel op De Domp als in de Noorderhoek is 

een aantal tuinen van eigenaar gewisseld. 

Hierbij een warm welkom voor de nieuwe leden 

van onze vereniging. We hopen dat u zich snel 

thuis voelt en dat we u zullen ontmoeten bij één 

van onze tuinbeurten. Dat is altijd een gezellige 

boel.   

Heeft u vragen, neem contact op met uw 

tuincommissaris of met het bestuur. U kunt zich 

ook opgeven als vrijwilliger voor 

werkzaamheden als kantine- en winkeldienst. 

Kijk ook regelmatig in de infokastjes op beide 

terreinen, daar hangen de laatste mededelingen 

en nieuwtjes in. Tussentijds krijgt u 4 of 5 keer 

per jaar de Nieuwsbrief en een mailtje als er iets 

anders is.  

 

Tuinwinkel en kantine Noorderhoek 

Het ledenservicepunt, met tuinwinkel en kantine, 

zit in ons verenigingsgebouw bij de ingang van 

de tuin aan de Christiaan Schotanusstraat 2a, in 

de Noorderhoek te Sneek. Op zaterdagmiddag is 

er ook altijd iemand van het bestuur aanwezig en 

kunt u inlichtingen krijgen over de verhuur van 

de tuinen en staat de koffie klaar!  

 

In dit gebouw zijn toiletvoorzieningen aanwezig 

die ook buiten de openingstijden van het 

ledenservicepunt toegankelijk zijn voor onze 

tuiniers. Leden van onze vereniging kunnen een 

sleutel voor het toegangshek en de toiletten 

krijgen tegen betaling van een borg van € 25,-- 

Buiten de openingstijden van de winkel moet de 

buitendeur bij het toilet altijd op slot. 

 

Over de volkstuin op de Noorderhoek loopt een 

openbaar wandelpad. Een ieder is vrij om over de 

hoofdpaden te wandelen. De toegangshekken 

van de tuinen sluiten in de winterperiode einde 

middag om 16.30 uur voor wandelaars. In de 

zomerperiode sluiten de hekken om 19.00 uur. 

Tuinders kunnen met een eigen sleutel altijd op 

de tuin, maar wel graag de hekken na sluitingstijd 

gesloten houden en niet open laten staan.  

 

De Domp 

Op de Domp is een toiletunit beschikbaar met 

een dames- en herentoilet. Tevens is daar een 

schuurtje beschikbaar voor algemeen gebruik 

opslag tuingereedschap. Tijdens de tuinbeurten 

wordt er gebruik gemaakt van het kleine 

clubgebouwtje. Ook op De Domp worden de 

hekken op dezelfde tijdstippen gesloten als op de 

Noorderhoek. De sleutels zijn ook gelijk. 

 

Op beide complexen is een inleverpunt voor de 

voedselbank. Inleveren op de woensdag.   

 

In het servicepunt worden de volgende zaken aan 

de leden verkocht: 

• meststoffen: kalk, kali- en stikstofmest 

en mengmeststoffen etc. 

• gewasbeschermingsmiddelen: middelen 

ter voorkoming van Pfytoftora, 

bestrijdingsmiddelen tegen kruipende en 

vliegende insecten, antispruitmiddelen  

• zaden en tuinplantjes vanuit onze 

verenigingstuinkas 

• tuinaarde: bemeste tuinaarde, tuinturf, 

potgrond, zaai- en stekgrond, culterra 

etc. zakken van 40 of 50 liter 

• stro: in pakken en in plastic balen 

• kippen- en konijnenvoer: legkorrel, 

legmeel, gemengd graan, schelpengrit en 

konijnenvoer 

• tuingereedschap, tuinnetten (diverse 

maten), vliesdoek (diverse maten en per 

rol)  

• verse scharreleieren XXL en nog veel 

meer ......... 

 

Champost, kalver- en koemest worden in het 

najaar aangeboden via het servicepunt. Daar 

liggen de intekenlijsten. Het bestelde wordt 

op of in de buurt van uw tuin op de 

Noorderhoek gebracht. Op de Domp wordt 

het op het voorterrein gestort. We kopen als 

vereniging collectief in en hebben daardoor 

een scherpe prijs. En we letten op de 

kwaliteit! 

 

Onze tuincommissarissen zijn:  

Vak G: Sytse Durksz, zit zelf op tuin F35 

 (06-22407119) 

Vak F: Watze de Vries, zit zelf op tuin F20 

 (0515-411873 of 06-5168976) 

Vak H: Jisk Bakker,  zit zelf op tuin H15   

(0515-421660)  

Vak J: Jaap Wielinga, zit zelf op tuin J 12A 

 (06-23473894) 

Vak K: Ina Renkema, zit zelf op tuin K 27/28 

 (06-11148738) 

De Domp: Bodus van der Hoop, zit zelf op 

tuin DO9 (0515-417747 of 06-21694934) 
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Tai Chi op de volkstuin Noorderhoek. 

 

 
 

Vanaf april is er op de maandagochtend weer 

Tai Chi op de volkstuin van 9.00-10.00. Peter 

Kool Smit verzorgt deze lessen die geheel 

volgens de eeuwenoude traditie buiten gegeven 

worden. Niet alleen omdat de verbinding met de 

natuur belangrijk is bij het beoefenen van Tai Chi 

maar ook omdat frisse buitenlucht gewoon goed 

is. Verzamelen bij het verenigingsgebouw 

Noorderhoek. Neem vrienden, familie en 

kennissen mee als je wilt.  

 

Tai Chi is een Chinese vechtkunst, die ook wordt 

gebruikt als bewegingstherapie. Tai Chi bestaat 

uit zachte, vloeiende bewegingsoefeningen. De 

ene beweging gaat over in de andere. Het lijkt een 

beetje op ‘zwemmen in de lucht’. De bewegingen 

brengen ontspanning en rust en verbeteren de 

stemming.  

 

Tai Chi vereist geen specifieke vaardigheden en 

is voor alle leeftijden. Makkelijke, loszittende 

kleding die tegen een stootje kan is handig. Zien 

we je een keer op de maandagmorgen?? Na 

afloop koffiedrinken in de kantine.  

 

Kosten per keer € 5,00 te betalen aan Peter. 

Als he regent gaat het niet door.  

 

 

 

 

 

 

 

Bordergirls-avonden 

 

In de zomermaanden zijn er traditiegetrouw drie 

avonden waarop onze vrouwelijke tuinders zich 

samen met voorzitter Ingrid Wagenaar op de 

borders rondom ons verenigingsgebouw op de 

Noorderhoek storten. De avonden starten 

om 19.00 uur en eindigen rond 21.00 uur met 

een drankje en wat lekkere tapashapjes.  

 

Maandagavond 23 juni 2025 

Dinsdagavond  22 juli 2025 

Woensdagavond  20 augustus 2025 

 

 

Opgave vooraf is niet nodig, neem eigen 

gereedschap mee en een goed humeur!  

Goed om te weten, meehelpen op een 

bordergirlavond geldt als een halve tuinbeurt! 

 

Nieuws uit de Domptuin  

Het hele Domp complex is uit zijn winterslaap 

gekomen. Door de grote hoeveelheid uren 

zonneschijn en de geringe hoeveelheid neerslag 

maken velen gebruik van de mogelijkheid om te 

frezen en te spitten, sommigen hebben de 

pootaardappels al in de grond. En nu maar hopen 

dat de slakken dit seizoen wegblijven. Want 

opnieuw een kaalslag ervaren, zal menig tuinder 

doen overwegen de pijp aan Maarten te geven.  

 

De bijgaande foto toont dit keer het complex, 

gezien vanaf de rondweg. De reacties hoe dit 

ervaren wordt, variëren enorm. Je kan je ergeren 

aan de troep en de bouwvallen, of denken: die lui 
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zijn goed circulair bezig. Hergebruik staat bij 

menig tuinder hoog op de agenda. En al lijkt het 

aan de buitenkant  misschien niet zo, aan de 

binnenkant bouwt iedereen aan zijn eigen 

paradijsje. Een kunstenaar wordt  juist 

geïnspireerd door een bouwval of het gewone 

alledaagse. En daarom zeggen we: loslitte. En 

verbouw uw radijs in uw eigen paradijs. 

 

Gert Post De Domp 

 

Kom erbij Kuier op 18 mei met kunstwerken 

 

Op zondag 18 mei organiseert het CKS een Kom 

er bij KUIER in de Noorderhoek. De kuier loopt 

ook over ons volkstuinencomplex. Vorig jaar 

werd er een workshop Botanisch Tekenen 

georganiseerd in onze kantine en de kunstwerken 

die toen gemaakt zijn , worden nu tentoongesteld 

langs de hoofdpaden op de volkstuinen. Nadere 

details worden nog bekend gemaakt, zie ook de 

website van het CKS Sneek. 

 

 
 

 

Het begin van de nieuwe cursus 

Het voorjaar is begonnen en daarmee beginnen 

alle bezigheden weer opnieuw. De tuin, de bijen 

en ook de nieuwe bijencursus. De Basiscursus 

Bijenhouden loopt parallel met de ontwikkeling 

van het bijenvolk vanaf het voorjaar tot in de 

nazomer. Op deze manier leren de cursisten van 

begin tot einde het hele bijenhouden beheersen.  

 

Een eerste kennismaking tussen de cursisten, 

praktijkbegeleiders en de bijenteeltleraar is er 

geweest op zaterdag 15 maart in de volkstuin 

kantine. Men heeft zich aan elkaar voor kunnen 

stellen en verder was er een korte uitleg over de 

inhoud en uitvoering van de praktijklessen. 

Zaterdag 5 april was dan de eerste praktijkles 

plaatsvinden. Voor deze les zijn de lesvolken zo 

klaar gemaakt dat een beginner daar gemakkelijk 

mee uit de voeten kan. Ook heeft onze 

penningmeester en tevens praktijkbegeleider de 

tafels en stoeltjes in de bijenstal gepoetst zodat 

de cursisten niet op een stoffige stoel hoeven te 

zitten. Alles is dus helemaal schoon en klaar.  

 

Ook heel belangrijk is dat het weer meezit. Als 

het echt te koud is mogen de bijenvolken niet 

geopend worden. De voorspelling is dat het 

droog weer zal zijn met een aangename 

temperatuur. Begin april kan dit ook wel anders  

 

 
 

zijn. Al tweemaal hebben we een eerste 

praktijkles moeten uitstellen vanwege te koud 

weer. Maar ook zelfs later in april kan het nog 

winters zijn. Dit hadden we vorig jaar op 20 april 

tijdens een derde les. Vanwege de winterse kou 

konden de volken beslist niet geopend worden. 

De cursisten hebben toen de lestijd besteed aan 

het timmeren van raampjes in de bijenstal. (zie 

foto) Zo kon de tijd toch nog zinvol worden 

benut, want dit is ook een vaardigheid die men 

moet leren.                                                                  

 

Femke Meinen 

Secretariaat NBV Sneek Súdwest-Fryslân 
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De schooltuin is weer begonnen! 
 

 

 

We zijn inmiddels alweer drie weken bezig op de 

schooltuin. Kleuters hebben uien geplant, groep 

5 heeft flink geschoffeld en ook de nieuwe tuin 

al een beetje gereed gemaakt voor het nieuwe 

seizoen. Groep 7 en 8 heeft de rest van de nieuwe 

tuin mooi gemaakt en tuinbonen geplant! 

 

Ja, we hebben er een stuk grond bijgekregen (is 

officieel van juf Rennie zelf, maar gebruiken we 

ook als schooltuin). Natuurlijk komt het oude 

naambord weer terug op de tuin, maar deze moet 

nog even weerbestendig gemaakt worden....... 

Zodra we dit weer terugzetten, geef ik even 

bericht! Kortom.....We hebben er weer zin in! 

 

Hartelijke groet, namens alle kinderen van Juf 

Rennie Wierda. 

 

 

 

Niet doen: azijn gebruiken tegen onkruid 

Onkruid bestrijden kan lastig zijn, tegenwoordig 

zijn er veel particulieren die azijn gebruiken om 

het onkruid te lijf te gaan. Vooral tussen de 

voegen van klinkers en tegels of in het grind kan 

het onkruid zich flink uitbreiden. Dat kan heel 

ergerlijk zijn en al snel krijg je als advies van 

andere tuiniers om azijn te gebruiken als 

onkruidbestrijding. Het is goedkoop en 

makkelijk te verwerken, maar is het ook 

milieuvriendelijk? 

Hoe werkt azijn op planten? 

Azijn zorgt er inderdaad voor dat het onkruid 

snel geel wordt en verlept. Het heeft echter geen 

preventieve werking zodat het middel steeds 

weer gebruikt moet worden. Vanuit de wortels 

groeit het onkruid snel weer terug, dat geldt zeker 

voor soorten met dikke wortels. Bovendien 

blijven de bruine plantenresten gewoon 

aanwezig, net als bij het overgieten met kokend 

water. 

Wat gebeurt er als je azijn gebruikt tegen 

onkruid? 

Helaas is de zeer zure azijn schadelijk voor het 

milieu, ook in kleine hoeveelheden, zeker in de 

buurt van water. Allerlei nuttige dieren, zoals 

bijen, hebben er last van. Het grondwater wordt 

verontreinigd en het kost veel moeite om de 

zuren weer uit het grondwater te halen. De naam 

natuurazijn doet misschien anders vermoeden, 

maar azijnzuur is gewoon schadelijk.  

De rijksoverheid zegt daarom dat u geen azijn 

ter bestrijding van onkruid in de tuin mag 

gebruiken; het is geen goed alternatief voor 

wettelijk goedgekeurde middelen.  

TIP: Alle soorten azijn, chloor en zout, puur 

en verdund, zijn schadelijk voor het milieu. 

Gebruik het daarom niet in de tuin. 

 

Vervelend incident 

Tot onze grote schrik kregen wij een melding van 

een tuinder op de Noorderhoek die belaagd was 

door twee (blanke) jongens van een jaar of 14/15 

op een fatbike. Ze hadden een grote mond tegen 

de tuinder en sloegen beledigende taal uit. Het 

incident is door het bestuur onmiddellijk gemeld 

bij de wijkagent en de desbetreffende tuinder 

heeft aangifte gedaan. Gelukkig hadden we ook 

camerabeelden waarop de jongens duidelijk te 

zien zijn. Die beelden zijn uiteraard ook bij de 

politie. Wat een vervelende toestand, dit is zo 

ongeveer het laatste wat je op je volkstuintje wilt. 

Als bestuur gaan we kijken naar passende 

maatregelen en wachten we het onderzoek van de 

politie af. 

Wijkagente Ineke Scholten meldde ons: ziet of 

overkomt u iets vervelend op de volkstuin 

meld dat dan meteen bij de politie in Sneek 

(0900 8844). Is het een ernstige situatie: bel 

meteen 112. 
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Een beginner of juist niet? 

Hans van Wieren is geboren en getogen 

Sneeker en officieel Sneekoloog. De meeste 

oudere Sneekers zullen hem nog kennen van 

de bloemenkraam op de markt bij Brandsma 

en later bij Theo Ruis. Ook is hij al meer dan 

25 jaar lid van Groei en Bloei, waarvoor hij 

het verenigingsblad Blommetaal maakt. Hij 

doet daar ook al jaren de tuinkeuringen voor 

Sneek en de omliggende dorpen. In 2024 werd 

hij lid van onze volkstuinvereniging en in de 

komende Nieuwsbrieven verhaalt hij over het 

reilen en zeilen op zijn volkstuin Vak J 

Noorderhoek. 

 

 
Inmiddels was ik met mijn ouders verhuist naar 

een 2- onder 1 kap woning met een tuin in de 

Zwette buurt. Ik had gehoopt dat ik in de tuin iets 

mocht zaaien/kweken maar dat ging niet door 

want mijn vader gaf mij totaal geen ruimte om 

ook maar iets in die tuin te doen. 

Mijn vader bleek namelijk enorm groene vingers 

te hebben en dat ging erg ver. De  tuin was zijn 

heiligdom. Katten, mollen en spelende kinderen 

met bal bleken voor hem de grootste bedreiging 

van zijn tuin. Een tuin die hij met heel zijn 

lichaam beschermde. Door deze groene vingers 

veranderde de bouwkavel met ons hoekhuis in 

een groene oase. Dat bleek wel toen hij bij Groei 

en Bloei al snel meerdere keren een  prijs  won 

voor de mooiste tuin van wijk de Zwette. 

Ik heb nog 2 jaar bij mijn  ouders gewoond en 

toen verhuisde naar mijn eerste eigen woning aan 

de Gele Lis. Een paar verhuizingen verder zat ik 

in een huurwoning van Accolade aan De Kamille 

met een tuin rondom het huis.  

 

Door mijn werk bij Brandsma en Theo Ruis én 

mijn bezoeken aan diverse stekken-markten 

stond deze tuin al heel snel erg vol met allerlei 

rijkbloeiende planten, bloemen en struiken. Ook 

een vijver en een waterornament maakten deze 

tuin een oase voor mens, dier en insekten. 

Toen ik daar een aantal jaren woonde, had 

Accolade een jubileumjaar en ze schreven ze een 

prijsvraag uit. Deze prijsvraag was ”Ontwerp uw 

eigen droomtuin”. Met mijn plantenkennis, 

opgedaan op de markt, ben ik aan de slag gegaan 

om een droomtuin te ontwerpen. Op basis van de 

aanwezige planten en bloemen maakte ik een 

ontwerp.Tot mijn grote verbazing  won ik de 

eerste prijs: een mooi bedrag te besteden aan 

materialen. Omdat er al heel veel planten in 

stonden, werden dit dus ”harde” materialen. De 

paden werden door een hovenier aangelegd 

waardoor de tuin nog veel mooier werd. Als klap 

op de viirpijl kreeg ik daarna ook nog de eerste 

prijs van Groei en Bloei voor de mooiste tuin van 

Duinterpen. 

 

Na aantal jaren kocht ik een huis aan de 

Monnikmolen en vervolgens heb ik de gehele 

tuin van de huurwoning overgezet naar die 

woning. Dagen lang na mijn werk heel en weer 

rijden met een karretje achter de wagen om de 

planten aan de Kamille uit te graven en weer in 

te graven op de Monnikmolen. Tijdens die 

tuinverhuizing zijn er helaas ook diverse 

vlinderstuiken (Black Night) ontvreemd.  

 

Nu ik in Tinga woonde, werd het ook weer tijd 

voor een volkstuin. Deze was lekker dichtbij 

(naast de Geeuw). Ik dacht dat dit prima te 

combineren was met 2 banen, diverse hobbies en 

en de huishouding. Dat viel dus tegen. Ik had 

chronisch tijd te kort waardoor ik heel vaak in de 

avond en ook op zondag op de volkstuin te 

vinden was. Met behulp van mijn familie, met 

name mijn tante, werd deze volkstuin toch nog 

goed bijgehouden. Zij vond het heel leuk werk 

om in alle rust het onkruid te wieden. Ook 

rooiden we samen de aardappels en zij was zeer 

verbaasd hoe veel aardappels daar uit de grond 

kwamen. De grond was opgebrachte grond, 

makkelijk te bewerken. Maar ja, uiteindelijk had 

ik toch niet voldoene tijd om die 200m2 goed te 

onderhouen. En ik kon mijn tante natuurlijk ook 

niet altijd alleen laten werken. Dus ook die tuin 

heb ik toen vaarwel gezegd. 

Wordt vervolg

 


